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Kom je bij me eten?
Nou, graag.

Maar..

Wat eten jullie dan?

Het ruikt wel heel bijzonder..

Wat zit er in de pan?

Het komt uit Turkije

We eten shish kebab

Lotte kent het niet

Maar

Toch neemt ze een hap
Mmmm... vreemd... nieuw...
Lekker!

Kom je bij me eten?

Nou... graag.

Maar..

Wat eten jullie dan?

Het ruikt wel heel bijzonder...
Wat zit er in de pan?

Het komt uit Syrié.

Het heet molokkia

Zijn vriendje neemt een hapje
en Aaron doet hem na
Mmmm... vreemd... nieuw...
Lekker!

Kom je bij me eten?

Nou... Graag.

Maar..

Wat eten jullie dan?

Het ruikt wel heel bijzonder...
Wat zit er in de pan?

Het komt uit Nederland

We noemen het hachee
Ahmed zit naast zijn vriendje
en eet gezellig mee
Mmmm... vreemd... nieuw...
Lekker!
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