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De spreekbeurt

Vandaag moet Mika. Sarah heeft haar spreekbeurt vorige week al gehad. De juf was dolenthousiast geweest over
haar presentatie over zonnepanelen. Nog niemand in de klas had zulke lovende woorden ontvangen als zij.

‘Wat denk jij? Tragisch of supertragisch? fluistert Sara naar Yara. Yara giechelt.

Mika heeft een talent voor klooien en onaardig doen. Sarah verwacht niet dat daar een gave voor presenteren bij
komt. En daarnaast heeft hij het halve schooljaar al op de gang gestaan. Dan is het onmogelijk om iets te hebben
opgestoken.

De juf maant iedereen tot stilte. Mika wacht en frutselt met een blaadje in zijn handen.

‘Hallo allemaal. Vandaag ga ik jullie iets vertellen over adoptie, begint hij. Sarah laat een lach schieten. De juf kijkt
haar streng aan. Ze doet snel alsof ze hoest. Vanuit haar ooghoek ziet ze hoe Yara haar lachen inhoudt.

‘Adoptie betekent dat je je kind afstaat aan een ander. De ouders zijn bijvoorbeeld te arm om een kind te kunnen
verzorgen. Kinderen gaan vaak eerst naar een tehuis voordat er een nieuwe ouder is gevonden. In Nederland
worden er ook weleens kinderen geadopteerd, bijvoorbeeld als iemands ouders zijn overleden. Het kind wordt dan
bijvoorbeeld geadopteerd door een oom en tante!

Sarah is verrast. Het lijkt wel alsof Mika zich voorbereid heeft. Er zit zelfs een powerpointpresentatie bij met
plaatjes, grafieken en steekwoorden.

Hij geeft veel informatie. Hoeveel kinderen waarvandaan komen, hoeveel Nederlandse kinderen zijn geadopteerd,
dat kinderen vaak hun ouders gaan zoeken als ze ouder zijn. Sarah kijkt rond in de klas. ledereen zit geboeid te
luisteren. Zelfs Yara lijkt oprecht geinteresseerd. De juf zit glimlachend mee te schrijven op het scoreformulier. Af
en toe maakt Mika een grapje tussendoor. Sarah kan nooit lachen om zijn grapjes. Die zijn altijd flauw en gemeen,
meestal ten koste van een ander. Maar deze zijn voor het eerst best goed, moet ze toegeven.

‘Sommige kinderen vinden het lastig om te praten over hun adoptie. Zij denken dat ze niet goed genoeg zijn, omdat
hun moeder ze heeft afgestaan. Of ze schamen zich. Een therapeut - dat is iemand die met je praat als het niet zo
goed met je gaat - kan je adviseren om er toch over te praten. Praten lucht op en zorgt ervoor dat mensen je beter
begrijpen.

Hij valt stil en kijkt naar zijn blaadje. Ah, zie je wel. Hij heeft een black-out. Sarah wist wel dat hij het niet kon.

‘Mijn therapeut heeft me dat ook aangeraden. Dat ik er een spreekbeurt over moest houden’

Het lijkt alsof de hele klas zijn adem inhoudt. Je kunt een speld horen vallen. Sarah slikt. Zegt Mika nou wat ze
denkt dat hij zegt?

Mika schraapt zijn keel. Hij legt zijn blaadje op tafel en kucht nog eens.
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‘Ik ben geadopteerd toen ik drie jaar was. Na mijn geboorte in Colombia ben ik naar een tehuis gebracht. Ik weet

daar niks meer van, maar de tehuizen daar zijn niet altijd fijn. Mijn psycholoog zegt dat ik daarom soms erg boos
word om iets kleins. Of dat ik gemeen doe tegen mensen zonder reden’

Sarah durft niet weg te kijken. Ze kan alleen maar kijken naar Mika, wiens ogen triest staan. ‘Erover praten helpt,

zegt mijn psycholoog. Daarom heb ik mijn spreekbeurt gehouden over adoptie. Zijn er nog vragen?’

Het is doodstil in de klas. Sarah heeft wel duizend vragen, maar ze weet niet hoe ze moet beginnen. Maar voor ze
een eerste vraag kan bedenken, zet de juf een applaus in. Sarah en haar klasgenoten klappen harder mee dan bij

welke spreekbeurt ooit tevoren.

Gesprek
Hoe is het voor Mika om over zijn adoptie te vertellen? Wat gebeurt er met de kinderen die luisteren? Waarom
is de spreekbeurt van Mika belangrijk voor de groep? Op welke manier is de groep hier misschien sterker van

geworden?
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