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Hopen op de lente
Auteur: Gerard van Midden

Lente, lieve lente,

waar blijf je toch?

Ik zie de kale takken.

Ik voel de koude grond.

En waar zijn alle vogels

die vrij vliegen in het rond?
Waarom verstoppen knoppen
zich zo lang? Ik wil ze zien!
Vergeet jij, lieve lente, ons

en slaap je nog misschien?

Lente, lieve lente,

waar blijf je toch?

Ik mis je warme stralen.

Ik voel de schrale wind.

Het lijkt wel of er dit jaar

geen nieuw leven meer begint.
Waar zijn de jonge dieren

en de kalfjes in de wei?

Ik kan niet langer wachten, dus
kom snel en maak me blij.

Lente, lieve lente,

waar blijf je toch?

Ik zeg tegen de winter:

‘Tot ziens, jij mag nu gaan!
De kou was lang genoeg hier.
Jij hebt je werk gedaan!

Hé, lente, laat me weten

of jij al in aantocht bent.

En als jij komt, dan leef ik op.

'k Verlang naar dat moment!
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