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Ene wang, andere wang

Ruzies... daar word je niet blij van. Ruzies, die zijn van alle eeuwen.

Ook in Jezus' tijd waren er ruzies. Jezus leefde in Palestina en dat land was bezet door Romeinse soldaten. De
Romeinen waren machtig en sterk. Ze waren de baas in heel Europa en zelfs in delen van het Midden-Oosten. En
je wordt niet zomaar de baas. Daar gaan heel wat ruzies en oorlogen aan vooraf.

Op een dag kreeg Jezus de vraag: 'Wat denkt u, is een wereld zonder ruzie mogelijk? Dus een totaal vreedzame
wereld?'

Jezus begreep de vraag. Hij zag om zich heen ook kleine en grote ruzies. Hij merkte dat mensen daar last van
hadden. Dat ruzies hun geluk in de weg stonden. Jezus dacht goed na en zei toen: 'De ruzie steeds groter maken,
dat helpt niet. Dat weet iedereen. Probeer het daarom op een andere manier. Als iemand ruzie met je maakt of
naar tegen je doet of zelfs als hij je slaat op je rechterwang of zo, blijf dan rustig staan en draai je linkerwang naar
hem toe. Dan kan hij daar ook nog een keer op slaan.’

'‘Wat?!" riep iedereen die het antwoord van Jezus hoorde. 'Je linkerwang toekeren als je eerst op je rechterwang
geslagen wordt? Zoiets doe je toch niet?’

'Dat klinkt misschien nieuw voor jullie," zei Jezus. 'Jullie zijn tot nu toe gewend om als iemand jou een tand uit je
mond slaat, dat jij dan ook bij diegene een tand uit zijn mond mag slaan. Maar zo gaat het niet bij mij. En ook niet
in de wereld die ik voor me zie. Die wereld moet het niet hebben van de kracht van je vuisten. Als iemand jou iets
aandoet, verzet je dan niet. Eens kijken wat er dan gebeurt. Het is de moeite van het proberen waard, toch?'

Gesprek

- Wat vind je van de oplossing die Jezus aandraagt?

- Wat maakt het moeilijk om de raad van Jezus op te volgen?

- Je kunt vertrouwen op de kracht van je vuisten. Jezus vertrouwt hier op een andere kracht. Hoe zou jij die

kracht willen noemen?
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