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Tollen van geluk (lied)
Een lied over alle zintuigen die meewerken aan het geluksgevoel.

1. Het sprankelt in mijn oren: 3. Het twinkelt in mijn ogen
de piano speelt een lied. als ik naar mijn knu el kijk.
Het spettert en het knettert: Mijn Beer en ik zijn vriendjes,
want het vuur maakt ook muziek. dus ik voel me heel erg rijk.
Dat is geluk. Mijn dag kan niet meer stuk. Dat is geluk. Mijn dag kan niet meer stuk.
Refrein: Refrein

Happy, 'k ben happy.

Mijn hele lijf gaat swingen. 4. Het prikkelt in mijn neus

Mijn benen willen springen en ik krijg zin in wat ik ruik.

en mijn armen slaan op hol. De geur van warme pizza

Ik dans, zweef, zwaai en wiebel zorgt voor knorrels in mijn buik.

en ik tol... van geluk! Dat is geluk. Mijn dag kan niet meer stuk.
2. Het tintelt in mijn handen Refrein

als de warmte van het licht.

Mijn handen willen troosten,

strelen zacht een lief gezicht.

Dat is geluk. Mijn dag kan niet meer stuk.

Refrein
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